
Stotteren op vakantie 

 
Het is zomervakantie! Tijd voor  zon, zee, strand, ijs en reizen. Het is tijd om je koffer in te pakken 

met zwemkleding, korte broeken, shirts, een warme trui om ’s avonds bij het kampvuur te zitten, 

slippers, sneakers, boeken, tijdschriften, speakers, ipod & ga zo nog maar even door. Oftewel 

summer in, school out. Maar er gaat nog iets mee… 

 

En dat is het stotteren.  In een andere taal stotteren vind ik meestal lastiger dan in het Nederlands. 

Nou, ja stotteren is het niet meer, de glijbaantechniek bedoel ik. Dat komt doordat de klanken anders 

zijn. Doordat je je al zo moet focussen op de uitspraak, de zinsopbouw en de woorden in de andere 

taal, is er weinig energie over voor de techniek en wordt het stotteren vaak heftiger. Maar ik ga wel  

ff een Bretzel  bij elkaar stotteren. 

  

Dit jaar gaat mijn stotteren namelijk op reis naar Berlijn. Een enkeltje alstublieft…  

 

  
 

 


