
Een paar jaar geleden ging ik op kamp naar Drenthe. In Drenthe zouden we in het kleine plaatsje 

gaan winkelen. Ik was iets aan het vertellen (ik was iets aan het vertellen en stotteren).Dan stotter ik 

met het woord uil. Ze doen me na, u-u-uil, hahaha die was goed vinden ze. Ze liggen de hele weg nog 

dubbel van het lachen. En ik?Ik vond het niet grappig.Een andere keer moeten we van de 

stottertherapeut kaasstengels bij elkaar stotteren. Een vriendin doet ook mee maar die schiet 

halverwege in de lach. En ik? Ik stotter vrolijk en rustig door. Dit vind ik wel grappig. Ik heb ook een 

tijdje gestotterd met een [n] ertussen dus dan zei ik in plaats van aardappelen aardnappelen. Daar 

hebben mijn familie en ik veel lol om gehad.  

Lach om stotteren maar houd rekening met de ander! 


